2026-01-04 Meditation for the Second Sunday of Christmas is now available
at: https://pgimf.org/meditations/

Theme song (7th-century hymn for Advent):

Creator of the stars of night

Your people’s everlasting light,

O Christ, Redeemer of us all,

We pray you hear us when we call

In sorrow that the ancient curse
Should doom to death a universe....

Psalm 84

Lyrics: Psalm 84: 1-2 paraphrased

Music: Improvised organ with the Psalm melody for Psalm 84

Artists: André Nieuwkopp, organ, with an enormous congregation for the recording

Recorded in the Grote Kerk Dordrecht, December 9, 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=QSNZVadq34o0

[[ hope you are eventually able to watch the above video.]

[Long organ improvisation, then verse 1:]

1. Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,

How sweet, how full of the enjoyment of salvation,
O HEER, der legerscharen God,

O God, O Lord of hosts,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Are your dwelling place and temple songs!
Hoe branden mijn genegenheén,

How my affection burn,
Om 's HEEREN voorhof in te treén!

To enter the Lord’s court!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

My soul is overcome with strong longing;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

My heart cries out to the God, who lives
En aan mijn ziel het leven geeft.
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And gives life to my soul.

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
Even the sparrow finds a home, O Lord,
De zwaluw legt haar jongskens neer
The swallow lays down her young
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
In the artful nest at your altars,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Near You, my King and my God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Expect, my soul, a salutary fate;
Geduchte HEER der legerscharen,
Fearful Lord of hosts,
Welzalig hij, die bij U woont,
Blessed is he who dwells with you,
Gestadg U prijst en eerbied toont.
Constantly praising You and showing respect.

Evan
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